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Praktijk voor Psycho-Pastorale begeleiding   

    

 Uitstappen….om opnieuw  te beginnen   

------------------------------------------------------------------------------- 

   

   

   

   

       

                   
Hebreeën 13:8    
   
“Jezus Christus is 
gisteren en heden    
dezelfde tot in 
eeuwigheid.” 
   
  
Dank:     

Voor uw giften, gebed 
en andere bijdragen op 
wat voor manier ook. 
Het bemoedigt ons!   

We zijn dankbaar dat we 

de mensen die bij ons 

aankloppen, binnen 

afzienbare tijd kunnen 

helpen. 

We danken voor het feit 

dat EX IT alweer 12,5 jaar 

bestaat. 

  
Gebed:    

Blijven wij u vragen 
voor de vele verwonde 
en gebroken mensen die 
bij ons aankloppen voor 
hulp. Dat de helende en 
zegenende kracht van 
Jezus centraal mag 
blijven staan in alle 
onze gesprekken.  

We vragen gebed voor 
de groeiende groep 
mannen die bij EX IT 
aanklopt. 

We vragen gebed voor 

Marijne en het afronden 

van haar studie. Die laatste 

loodjes…. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als ik terugblik op de 12,5 jaar die achter ons ligt, komt er het lied in mijn 

gedachten dat zegt:   

Groot is Hij, 

allerhoogste Heer, 

onze Vredevorst, 

wat een God is Hij. 

 

We hebben als werkers deze grootheid mogen zien in wat de Heer heeft 

gedaan in het leven van de confidenten die we mochten begeleiden. We 

hebben Hem als Vredevorst mogen ervaren tijdens het zegenen van deze 

mensen. We mogen en kunnen met recht spreken over de allerhoogste 

Heer. Wat een God is Hij!  

Tegelijkertijd denk ik aan de moeilijke periodes, die we ook hebben gekend. 

De „waarom-vragen‟, het soms niet weten hoe het verder moest. Van beide 

periodes  hebben we mogen leren, het heeft ons als werkers dichter bij de 

Heer en bij elkaar gebracht.   We beseffen hierdoor dat we als arbeiders 

mogen dienen in Zijn wijngaard, maar dat de Heer het is die herstel geeft. 

We zij geheel van Hem afhankelijk.  

 

Stichting EX IT is ontstaan toen het gedichtenboekje  

“ Je mag er zijn…, zijn wie je bent” werd uitgegevens.  

De hoofdreden was om belangenverstrengeling te voorkomen. 

Dat het werk zich nadien zou uitbreiden tot wat het nu is,  

hadden we toen nog niet kunnen denken. De inhoud 

van het gedichtenboekje heeft menig hart geraakt en nog steeds  

dient het tot zegen bij het verwerken van een traumatisch  

verleden voor mensen die daardoor verwond zijn.  

We zijn een praktijk geworden waar we Psycho-Pastorale begeleiding mogen 

bieden aan volwassenen en kinderen. 

Naast de gesprekken en creatieve therapie worden er workshop gegeven en 

thema-avonden verzorgd. Allemaal zegenrijke activiteiten waar we als 

werkers en bestuur blij en dankbaar voor zijn om deze onder de leiding van 

de allerhoogste Heer en Vredevorst te mogen uitvoeren. 

 

Als ik vooruit blik is er de hoop en het verlangen dat de Heer dit werk blijft 

zegenen. Dat er velen herstel mogen vinden door de zegenende en de 

professionele houding van ons als werkers, maar bovenal door wat de Heer 

in de mens doet.  Hij wil komen in elke situatie. 

 

Marijne 

 

12,5 

jaar! 
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De werkers:   

       

 
Henriëtte van Nes 

 

 
Marijne Verbueken 

  

 
Hermineke Vonk 
   
       
   
   
Voor informatie 
en/ of hulpvraag   

   
kunt u contact met 

ons opnemen.   
Stichting EX IT: 

tel  
06-38317689 

Marijneverbueken
@hotmail.com 

   

  

  

  

  
 

Sept 2010 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
   

 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

Agenda: 

Wegens succes in juni bieden we 

nog 2 dagen aan voor : 

“Glas in Lood” 

 
Dinsdag 28 september  

10.00-16.00 uur te Goudriaan (nog 6 plekjes 

vrij) aanmelden via 

Herminekev@hotmail.com 

Kosten: 25 euro, inclusief het materiaal  (en 

koffie, fris en uitgebreide lunch. 

 

Zaterdag 23 

oktober  
(in VEG 

Eljakim, 

Dordrecht) 

aanmelden via 

H.vannes@hot

mail.com (nog 

10 plekjes vrij) 

 
 

Youth for Christ, meidenwerk in 

Rotterdam 
6 oktober: vriendschap en vertrouwen 

3 november: mannen en vrouwen 

1 december: zelfbeeld en zelfaanvaarding 

5 januari: jaloezie en afgunst 

2 februari: schuld en schaamte 

2 maart:emoties 

6 april: grenzen 
 

 
 

 

 

 

Handelingen 23: 1-3 

En Paulus, de ogen op de Raad gericht, zeide: 

Mannen broeders, ik voor mij heb een volkomen 

zuiver geweten voor God over mijn gedrag in het 

openbaar tot op deze dag. Maar de hogepriester 

Ananias beval hun, die naast hem stonden, hem op 

de mond te slaan. Toen zeide Paulus tot hem: God 

moge u slaan, gij gewitte wand! En gij, zit gij over 

mij recht te spreken naar de wet en beveelt gij 

tegen de wet mij te slaan?  
 

Het is verbijsterend dat Paulus hier zegt dat 

hij een zuiver geweten heeft over zijn gedrag. 

We kennen Paulus, zijn foute acties; het 

vervolgen van de Christenen op bepaald niet 

lichtzinnige wijze. En toch een zuiver 

geweten?  

Het kan niet anders dan dat Paulus weet wat 

vergeving is, en dat wanneer iets vergeven is 

het letterlijk weg is. Geen oude koeien uit de 

sloot halen, want het is volkomen weg, 

gereinigd, schoon, voorbij.  

Wat een schril contrast met de Hogepriester 

Ananias wie Paulus een „gewitte wand‟ 

noemt.  

Ooit kreeg ik uitleg over de schattige 

vakwerkhuisjes in Zuid Limburg. Keurig 

witgekalkt, maar weet u waar deze huizen 

van gemaakt zijn? Gedroogde mest, 

vermengd met stro. Dus de binnenkant is 

smerig, maar van buiten zijn ze schattig wit.  

 

Wij verlangen ernaar om met de ogen van 

Jezus te kijken: niet het verleden bepaalt je 

heden, noch een mooi uiterlijk je werkelijke 

zijn. 

Giften 
We zijn heel erg dankbaar dat we in de afgelopen maanden 

verschillende giften hebben gekregen., o.a.  door deelnemers van 

de creativiteitsdag, maar ook van anderen, waaronder een hele 

bijzondere. We zeggen weleens als er een deur gesloten wordt, 

opent de Heer een venster. We hebben gemerkt dat de overheid 

het kraantje van het persoonsgebonden budget (PGB) heeft 

dichtgedraaid voor onze confidenten. Maar de Heer heeft een 

venster geopend zodat nu toch door middel van uw giften een 

hulpfonds in het leven kon worden geroepen . Wij zijn dankbaar 

dat we met dit fonds ook hen kunnen helpen die het zelf niet 

kunnen betalen. Namens hen danken we alle goede gevers. 
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